
 
Zondag 5 november 2023 

7e zondag van de herfst 
Maaltijd- en oogstviering 

orde van dienst 
 
 

 
 
 

 
 
 

Niet vanzelfsprekend 
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Orgelspel 

Als het kleine klokje luidt, worden we stil… 

Welkom 

Bemoediging  
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat gaan het werk van zijn handen 
 
Stilte 
 
Groet 
Genade zij u en vrede 
van God onze Vader 
en van Jezus Christus de Heer 
Door de Heilige Geest, Amen. 
 
We zingen als aanvangslied Lied 91a: 1 (Ad hoc koor) en 3 (allen) 
 
Gebed om ontferming 

 
We zingen als glorialied  Laudate Dominum  (Taizé) 

 
koor   Laudate Dominum, laudate Dominum  

omnes gentes, alleluia. 
Laudate Dominum, laudate Dominum 
omnes gentes, alleluia. 
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allen 

 
 
allen  Laudate Dominum, laudate Dominum  

omnes gentes, alleluia. 
Laudate Dominum, laudate Dominum 
omnes gentes, alleluia. 

 
Gebed om de opening van het Woord: ‘Jezus kom in ons midden’ (Iona 
II, 14) 
 
Refrein: 1e keer koor 

 
 

1 koor U bent de weg en de waarheid, het leven, 
alles in U wijst de weg naar God. 

 
Refrein: allen 
 
4 koor U bent de wijnstok, geworteld in God, 

wij dragen vrucht als wij blijven in U. 
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Refrein: allen 
 
Schriftlezing uit Mattheüs 25: 1-13 
 
We zingen Lied 384: 1 (koor) 2 (allen) 3 (koor) 4 (allen) 5 (koor) 6 (allen) 
 
Moment met de kinderen, We zingen Lied 227, hierna gaan ze met een 
werkblad aan het werk 
 
Verkondiging ‘Niet vanzelfsprekend’ 
 
We zingen Lied 749: 1 (koor), 2 (allen) 
 
Mededelingen en aankondiging digitale collecte 
 
We zingen ‘Lied over de gaven’ 
tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie 
en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
 
We gedenken Nancy Kuijlenburg-van Wel  
Stilte 
We zingen Lied 961 
 
Voorbeden 
 
We zingen Lied 975: 4 als inleiding op de maaltijd van de Heer 
 
Tafelgebed 

De Heer zij met U. 
En met uw geest. 
Hef uw hart omhoog. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
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Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 Ja, U danken wij God, 

om de oogst en al het werk, 
om uw gulle hand die uitdeelt. 
Daarom zingen wij u de lof toe:   

 
           lofprijzing door koor (Tebe Poem, door Dmytro Bortnjansky) 

  
  Tebe poem. Tebe blagoslovim. 
  Tebe blagodarim Gospodi. 
  I malim tisja Boženaš 
  Malim Tisja Boženaš 

 
Vertaling: Wij loven U 

Wij zegenen U 
Wij danken U 
Wij bidden tot U 

 
 U danken wij om Jezus 
 Die kwam om ons leven te verrijken 
 door de eenvoud van het breken. 
 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd nam Hij het brood… 

 … Doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
 
Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding belijden wij, 
Zijn toekomst verwachten wij. 
Kom Heer Jezus, Kom! 
 
U danken wij om de Geest 
die onze lampen brandend houdt, 
ons wakker maakt op de juiste tijd, 
ons maakt tot levende gemeente die bidt wat Jezus leerde: 
“Onze Vader…” 

 
Vredegroet 
De vrede van Christus zij met u 
En met uw geest 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
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We delen brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen als slotlied ‘Wonderwereld vol geheimen’ : 1 (a). 2 (koor), 3 (a) 
tekst: Ria Borkent, bew. Pradip Smagge (september 2007) muziek: volksmelodie uit Wales, 
bew. John L. Bell 
 

 
koor 
2 Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;  

elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
Jij, voor het geluk geboren, 
jij, in zielloos werk verloren, 
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
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allen 
3 Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  

elk’ unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen 
eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd? 

 
Zending en Zegen 
Amen 
 
Orgelspel 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje 
limonade aan tafel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Christien Flier, voorganger 
Friedhild den Toom, ouderling 
Dianne Rietveld, diaken 
Jaap Landheer, lector 
Dik Boelee, muziek 
AdHoc koor o.l.v. Bert Boer 
Wilma van Weelden, Tessa Achterberg, Emma van Wijk, Marion Lagaaij 
en Marianne Boer, avondmaalsgroep 
Arie van Dijk en Emma Schneider, kindernevendienst 
Marijke van Balen, crèche 
Roel Gelderloos en Kees Kraan, regie kerkTV 
Fred Ekhart, koster/geluid  
 
 
 
Afbeelding voorzijde: de wijze en de dwaze maagden door Jacopo 
Tintoretto, museum Boijmans Van Beuningen 


