
 
Zondag 30 juni 2024 

2e zondag van de zomer 
 

Gezinsdienst en welkomstdienst 
 

orde van dienst 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sta op! 
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Arjan maakt muziek voordat de dienst begint 
 
 De kinderen mogen samen met hun ouders vooraan in de kerk zitten 
 
Als het kleine klokje luidt, worden we stil… 
 
Welkom 
 
 - we gaan staan - 
 
Bemoediging  
 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 En niet laat gaan het werk van zijn handen 
 
Stilte 
 
Groet 
 Genade zij u en vrede 
 van God onze Vader 
 en van Jezus Christus de Heer 
 Door de Heilige Geest, Amen. 
 
We zingen als aanvangslied lied 212 : 1, 2 
 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 
 - we gaan zitten - 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen als glorialied lied 274 
 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 
 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied ‘Ik zal er zijn’ van Sela 
 
 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  
 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Schriftlezing Marcus 5 : 35 - 43 uit de Bijbel in Gewone taal 
 

Terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand met een 
bericht voor Jaïrus. Hij zei: ‘Uw dochter is gestorven. U kunt Jezus nu 
maar beter met rust laten.’ Jezus hoorde dat en zei tegen Jaïrus: ‘Wees 
niet bang! Blijf geloven.’ 
Jezus liet niemand meegaan, behalve Petrus, en de broers Jakobus en 
Johannes. Ze kwamen bij het huis van Jaïrus. Daar hoorden ze veel 
lawaai. Binnen stond een groep mensen te huilen en te schreeuwen. 
Jezus zei: ‘Waarom staan jullie zo hard te huilen? Het meisje is niet 
gestorven, maar ze slaapt.’ 
De mensen lachten hem uit. Maar Jezus stuurde iedereen naar buiten. 
Hij nam alleen de ouders van het meisje mee, en de drie leerlingen. Ze 
gingen naar de kamer waar het meisje lag. Jezus pakte haar hand vast 
en zei: ‘Talita koem.’ Dat betekent: ‘Meisje, sta op!’ Meteen stond het 
meisje op en ze begon te lopen. Ze was twaalf jaar. 
Iedereen die het gezien had, was stomverbaasd. Jezus zei tegen hen: 
‘Niemand mag dit te weten komen!’ En hij zei ook: ‘Geef haar wat te 
eten. 
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We luisteren naar ‘You raise me up’, door Emma Schneider en Arjan 
Veen (tekst/muziek: Josh Groban)  
 

When I am down and, oh my soul, so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until You come and sit awhile with me. 

 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
You raise me up to more than I can be.  

  
Verkondiging 
 
We luisteren naar preludium in C-klein van J.S. Bach, gespeeld door 
Emma van Wijk 
 
Moment van welkom en afscheid 
  
 Philip van den Berg en Jule van Dalen worden welkom geheten in de 
 kindernevendienst. 
 
 Lars Geluk, Ryan James en Bor van Wijk nemen afscheid van de 
 kindernevendienst en worden welkom geheten in de 12+ groep. 
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We zingen hen het zegenlied ‘Ga maar op weg’ toe  
 (tekst: Dick Pruiksma; muziek: Gerard van Amstel) 

refrein: 

 
 

 
 
1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
refrein 
 

2.  Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
 zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,  
 is Gods bescherming om je óp te vangen 
  als je onverwachts valt uit de lucht. 
refrein 
 

3.  Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren, 
 vertrouw op God, die de reis met je gaat. 
 Kies je een weg die je eens zult betreuren, 
 keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 
refrein 
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Mededelingen en aankondiging digitale collecte 
  
We zingen ‘Lied over de gaven’ 
 tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie 
en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
 
Dankgebed, Voorbeden door Doris van Wijk, Stil gebed en Onze Vader 
 

Voorafgaand aan het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald 
worden. 

 
We zingen staande als slotlied lied 416  
 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 
Zending en Zegen 
 Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje 
limonade in het koor. 
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Aan deze viering werkten mee: 
Ds Christien Flier:   voorganger 
Guda Verdonk:   ouderling 
Hester van der Kaa:   diaken en  
      instap- en uitstapmoment knd 
Emma Schneider:   zang 
Emma van Wijk:   piano 
Arjan Veen:    orgel/piano 
Doris van Wijk:   voorbeden 
Conny Sonneveld:   lector     
Jolien Overboom:   welkom in de 12+ groep 
Wilma van der Meer:   crèche   
Eric en Wiggert Sonneveld:  koster/geluid 
Kees Kraan en Roel Gelderloos: regie kerkTV 
 
Afbeelding voorzijde: ‘Dochter van Jaïrus staat op’, getekend door Suze 
van der Kamp 


