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Overvloedig geef Ik u… 
Matteus 25:14-30 
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Wij oefenen met elkaar Lied 974  
 
Als het kleine klokje luidt, worden we stil… 
 
Welkom 
 
Bemoediging  
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat gaan het werk van zijn handen 
 
Stilte 
 
Groet 
Genade voor jullie en vrede 
van God onze Vader 
en van Jezus Christus de Heer 
Door de Heilige Geest, Amen. 
 
We zingen als aanvangslied Psalm 33: 1, 7 en 8  
 
Gebed om ontferming 
Wij zingen in aansluiting op ons gebed Lied 1005: 1, 2, en 5  
                                                              ‘Christus, ons licht’  
 
Leefregel 
 
We zingen samen met de kinderen: ‘Wij delen’ tekst: Martijn Buwalda, 
muziek Trinity, geschreven in opdracht van Kerk in Actie. 

 

Wij delen geloof, wij delen de hoop, 
die wij ontvangen van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 
totdat het een overvloed wordt. 
 
Wij delen met jou, en met iedereen 
de hoop en liefde van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort. 
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Zo mogen wij delen met handen en hart 
totdat het een overvloed wordt. 
 
Wij delen ver weg, wij delen dichtbij, 
één kerk, één wereld, één God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort. 
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag, 
als delen een deel van ons wordt. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Schriftlezing Matteus 25: 14-30  
 
We zingen als antwoord op de schriftlezing:  
Lied 361: 1, 2, 3 tussenspel 4, 5, 6 en 7  
‘Er heeft een stem gesproken’  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel als moment van verstilling  
 
We zingen staande als geloofsbelijdenis Lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’ 
 
Mededelingen en aankondiging digitale collecte (met filmpje) 
 
We zingen ‘Lied over de gaven’ 
tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie 
en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
 
Bericht van overlijden, Moment van stilte, We zingen Lied 961 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 
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Wij besluiten onze voorbeden met het zingen van:  
‘Wait for the Lord’ 1e keer solisten, dan allen 3x 
(uit: Taize, liederen en gebedenboek nr. 124) 

 

 
 
Wacht op de Heer, wiens dag nabij is. Wacht op de Heer, wees sterk, houd moed! 

 
We zingen als slotlied Lied 974: 1, 2, 5  
                                    ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’  
 
Zending 
We zingen Lied 428: 1e keer solisten, 2e keer allen 
                  ‘Overvloedig geef Ik u’ 
 
Zegen 
Amen 
 
Orgelspel 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje 
limonade in het koor. 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger 
Rob Hamer, ouderling  |  Peter Ouwens, diaken 
Bert Boer, muziek  |  Saskia Wiegeraad en Emma Schneider, solisten 
Marianne Boer en Emma van Wijk, kindernevendienst 
Lieke Lindijer, crèche  |  Ellen Bol en Lydia Steensma, regie kerkTV 
Eric en Wiggert Sonneveld, koster/geluid 
ZWO/Kerk in Actie werkgroep: Wilma van Weelden, Bert Hopma, Joke 
Landheer, Jet Roffel, Jeannet Hoogerwerf 


