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Maartenskerk Vocalis (MV) zingt: ‘O God, our help’  
Psalm 90, NEH 417  Words: Isaac Watts (1674-1748), Tune: ST ANNE 
Vertaling: Lied 90a 
 
O God, our Help in ages past, 
our Hope for years to come, 
our Shelter from the stormy blast, 
and our eternal Home. 
 
Under the shadow of Thy throne 
Thy saints have dwelt secure; 
sufficient is Thine arm alone, 
and our defense is sure. 
 
Before the hills in order stood, 
or earth received her frame, 
from everlasting Thou art God, 
to endless years the same. 
 
A thousand ages in Thy sight 
are like an evening gone, 
short as the watch that ends the 
night 
before the rising sun. 
 
Time, like an ever-rolling stream 
bears all its sons away; 
they fly forgotten, as a dream 
dies at the op’ning day. 
 
O God, our Help in ages past, 
our Hope for years to come, 
be Thou our Guard while troubles 
last, 
and our eternal home! 
 

O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
En duizend jaar gaan als de dag 
van gisteren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
 
De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en 
nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
 

Als het klokje luidt worden we stil….  
 
Welkom 
 
-we gaan staan- 
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Bemoediging  
Onze hulp is in de naam van de Heer                                  
Die hemel en aarde gemaakt heeft                                   
Die trouw blijft tot in eeuwigheid,                                                   
Die het werk van zijn handen niet opgeeft.  
 
Moment van stilte 
 
Groet  
De Heer zij met u 
Ook met u zij de Heer! 
 
We zingen als aanvangslied  Lied 216: 1, 2 en 3     
 
-we gaan zitten- 
 
Gebed vanwege de nood der mensen (Kyrië) 
na ‘zo smeken wij’ zingen we het refrein van Lied 547 
 
Na een inleidend woord geven we hoog op van de goedheid van God 
(Gloria) en zingen als Glorialied  Psalm 30: 2 en 5 (Psalm 30 is het lied van 

de nieuwe kans) 

 
Kindermoment 
 
Kinderlied ‘Vredewens ik je toe’ (Iona)  

 

 
 
Het Bevrijdingsvuur wordt door de lopers binnengebracht   
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We zingen samen met Maartenskerk Vocalis Lied 19: 1 en 2 door MV, 
allen 3 en 4  
 
Die vuur van boven bij ons bracht (uit Het liefste lied van overzee I, 19) 
 
1 MV Die vuur van boven bij ons bracht, 
 ontsteek de vlam van hogerhand 
 die op het altaar van mijn hart 
 als heilig vuur van liefde brandt. 
 
2 MV Daar brandt het enkel tot uw eer, 
 een vuur met niet te doven gloed, 
 een licht, dat tot zijn bron weerkeert 
 als mijn gebed, mijn zingen doet. 
 

 
 
4 Uw wil is alles wat ik wil, 
 in liefde vurig, tot de dag 
 dat ik in overgave, stil 
 in uw ontferming rusten mag. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing uit het Oude Testament   Genesis 7: 23b, 24 en 8: 1 - 17  
                                                    
We zingen als antwoordlied Lied 635: 1 MV, 2 (vrouwen), 3 (mannen), 
allen 6, 7 en 8  

 
Lezing uit het Evangelie Johannes 14: 23 - 27 en Johannes 20: 19 – 21a 
(eindigt met ‘vrede zij jullie’) 
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We zingen als antwoordlied Lied 848: 1 MV, 2 (allen), 3 MV, 4 en 5 
(allen)  
 
Verkondiging 
 
Verstillend moment (stilte) 
 
We zingen als antwoordlied Lied 642: 1, 2, 3 en 4  
 
Mededelingen en Collecte aankondiging 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee 
collectezakken (diaconie & Kerk en Eredienst) wordt op 
Tafel geplaatst. 
 
Voorganger: Dankbaar voor onze overvloed, delen wij hier van wat wij 
ontvingen. Dat onze gaven, in Uw hand, o Heer, tot teken worden van Uw 
rijk! 
 
We luisteren naar muziek ‘Jesus bleibet meine Freude’  
 
Dankgebed 
Voorbeden met na elke intentie het zingen van Lied 367e 

 
 
Stil gebed 
Onze Vader 
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(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek) 

 
Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden. 
 
We zingen als slotlied Lied 650: 1, 2, 3 en 4 
 
Wegzending en Zegen  
Amen      
 
Orgelspel 
 
Na korte stilte als teken dat de dienst is afgelopen zingen we: 
 
Lied 708: 1 en 6    ‘Wilhelmus’   
 
 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje 
limonade in het koor. 
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Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Wim in ’t Hout, voorganger 
Guda Verdonk, ouderling 
Jan den Bok, diaken 
Jannie Andel en Frederieke Overboom, lector 
Arjan Veen, muziek 
Maartenskerk Vocalis o.l.v. Arjan Veen 
Bas Overboom, kindernevendienst 
Anneke van Dijk, crèche 
Ellen Bol en Wilma van Weelden, regie kerkTV 
Rob van Weelden, koster/geluid 
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