
 
 

Zondag 9 juni 2024 
2e zondag na Trinitatis                                         
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het wonder van het delen 
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Orgelspel 
 
Als het klokje luidt worden we stil….  
 
Welkom 
 
 - we gaan staan - 
 
Bemoediging  
 Onze hulp is in de naam van de Heer                                  
 Die hemel en aarde gemaakt heeft                                   
 Die trouw blijft tot in eeuwigheid,                                                   
 Die het werk van zijn handen niet opgeeft.  
 
Moment van stilte 
 
Groet  
 De Heer zij met u 
 Ook met u zij de Heer! 
 
We zingen als aanvangslied  Lied 91a     
 
 - we gaan zitten - 
 
Gebed van toenadering 
Kyriegebeden, beantwoord na ‘zo roepen wij tot U onze God’ met:  
lied 547: 1,   lied 547: 2,   lied 547: 4 
 
We zingen lied 213: allen 1, vrouwen 2, mannen 3, vrouwen 4, allen 5 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Kindermoment 
 We zingen samen het de kinderen het kinderlied lied 8b 
 Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.  

 
Lezing Matteus 6 : 11  
                                                    
We zingen lied 833 (3x) : 1x mannen, 1x vrouwen, 1x allen 

 
Lezing Marcus 6 : 30 - 44 
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Verkondiging 
 
Verstillend moment 
 
We zingen lied 834  
 
Mededelingen en Collecte aankondiging 
 We zingen ‘Lied over de gaven’  
 tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken 
 (diaconie & Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
 
Bericht van overlijden 
 stilte 
 we zingen lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 
Gebeden Dankgebed organist speelt lied 367e 
   Voorbeden organist speelt lied 367e 
   Stil gebed organist speelt lied 367e 
 
De tafel wordt voorbereid 
en de kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Nodiging 
 
We zingen lied 390: 1, 2, 3 en 4 
 
Tafelgebed, eindigend met: 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
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 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen. 
 
Vredegroet 
 De vrede van de Heer zij altijd met u 
 en met uw geest 
 
 Hierna wensen we elkaar de vrede toe 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
 We zingen Ubi Caritas (lied 568a) 
 
Dankgebed 
 

 Voorafgaand aan het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche 
 opgehaald worden. 
 

We zingen als slotlied lied 974: 1, 5 
 
Wegzending en Zegen 
 Amen 
 
Orgelspel 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje 
limonade in het koor. 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Wilco van Wakeren, voorganger 
Sonja Bloemers, ouderling 
Bram van Wijk, diaken 
Wilma van Weelden, Burgje Smits-Roza, Emma van Wijk, Marion Lagaaij, 
avondmaalsgroep 
Conny Sonneveld, lector 
Johan Beuckens, organist 
Hester van de Kaa en Doris van Wijk, kindernevendienst 
Anneke van Dijk, crèche 
Jon de Gier en Eduard van Loenen, regie kerkTV 
Eric Sonneveld, koster/geluid 


