
 

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN 
Nr. 35  dd. 27 augustus 2023 – 10e zondag van de zomer 
 
Maartenskerk 27 augustus 2023  : 10.00 uur  
Voorganger   : ds. Sophie van den Berg-Hofstee 
     ds. Christien Flier 
     ds. Leo Oosterom 
Muziek   : Arjan Veen 
Met medewerking van  : Maartenskerk Vocalis 
Collecten   : 1. Verborgen Armoede 
   : 2. Kerk en Eredienst  
Directe link naar KerkTV uitzending:   
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed      
________________________________________________________________________ 
 
BLOEMEN 
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij   
Mw. Annie Baron, Huize Beatrix, Jacob van Ruysdaellaan 17, App.40  3941 ZE Doorn 
________________________________________________________________________ 
 
BERICHTEN 
 

• Deze zondag in de Maartenskerk... 
Vandaag vieren we een feestelijke dienst met elkaar waarin ds. Christien Flier en ds. Leo 
Oosterom als nieuwe predikanten aan onze gemeente verbonden zullen worden. Een 
hartelijk welkom aan hun meegekomen familie en vrienden en andere gasten in ons 
midden! We hopen dat jullie je in ons midden thuis zullen voelen. Onze Schriftlezing is 
vanmorgen uit het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 16:21-27 waarin we lezen hoe Jezus 
en zijn discipelen aan een nieuwe fase van hun werk beginnen. Maartenskerk Vocalis zal in 
deze dienst zingen onder leiding van Arjan Veen. Wij hopen met elkaar op een gezegende 
en goede dienst.  ds. Sophie van den Berg-Hofstee 
________________________________________________________________________ 
 

• Diaconale collecte vandaag voor Verborgen Armoede 
Deze zondag is de digitale diaconale collecte bestemd voor de werkgroep verborgen 
armoede. 
Door het jaar heen ontvangt de werkgroep verzoeken om bij te springen bij gezinnen en 
huishoudens die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast organiseren ze bijvoorbeeld 
jaarlijks een zomeractie voor gezinnen met jonge kinderen die een steuntje in de rug hard 
nodig hebben. Met deze bijdrage kunnen die gezinnen in de zomerperiode er ook even 
tussenuit. In de kerstperiode zijn er supermarktbonnen voor mensen met een krappe beurs, 
zodat zij met de feestdagen ook iets extra kunnen doen. Om dit werk te kunnen doen, is de 
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werkgroep afhankelijk van giften en de collecte-opbrengsten van onder andere de 
Maartenskerkgemeente. Dit collectedoel wordt van harte bij u aanbevolen.   
________________________________________________________________________ 
 

• Bereikbaarheid van ds Christien Flier en ds. Leo Oosterom 
Onze beide nieuwe predikanten zijn inmiddels verhuisd en we heten hen dan ook van harte 
welkom als onze nieuwe predikanten én als inwoners van Doorn. Helaas is hun 
telefoonaansluiting nog niet gerealiseerd. Dit betekent dat tot nader bericht beide 
predikanten te bereiken zijn via hun e-mail adres. Daarnaast zijn zij tot nader bericht 
bereikbaar op het volgende mobiele nummer 0642569169. 
De mailadressen zijn: c.flier@icloud.com  en l.j.oosterom@icloud.com  
________________________________________________________________________ 
 

• Voedselinzameling 
Op zondag 3 september vieren wij het Heilig Avondmaal. Er wordt dan ook weer voedsel 
ingezameld voor de voedselbank. Voor of na de dienst kunt u uw bijdrage in het koor van 
de kerk, op de daarvoor bestemde tafel, inleveren.  
Er is vooral behoefte aan de volgende producten: jam,  hagelslag, ontbijtcrackers, beschuit, 
pasta  en  pastasaus, nasimix, rijst, olijfolie, vegetarische soep, ontbijtkoek, thee. 
Liever geen snoep/chips e.d. Liever ook geen cash geld. 
Fijn als u wat kunt meenemen.  Vriendelijke groet van Wilma van Weelden. 
____________________________________________________________________ 
 

• Maria en Riaz 
Donderdag 17 augustus diende het bezwaar van Maria en Riaz voor de rechtbank in 
Utrecht. De rechter had zich goed voorbereid en stelde kritische vragen aan de IND. 
Helaas neemt hij pas over 2 weken een beslissing dus we vragen jullie om langer door te 
bidden voor een positieve beslissing. De rechter kan Maria en Riaz geen asiel verlenen: 
dat kan alleen de IND. Dus ook als de rechter positief besluit op het bezwaar dat Maria en 
Riaz hebben ingediend, dan zijn ze nog niet toegelaten tot Nederland. Jullie gebed blijft 
hard nodig. Wij houden jullie op de hoogte! 
 
Piet de Vries, Jan den Bok, Tessa Achterberg en Sonja Bloemers 
________________________________________________________________________ 
 

• Ga mee! Het nieuwe programma van O#V! 
Naast de papieren uitgave van het programma van Ontmoeten#Verdiepen, die bij het deze 
week bezorgde Kruispunt was gevoegd, is er ook een geheel vernieuwd onderdeel op onze 
website waar alle informatie over de activiteiten te vinden is. 
Ga naar www.protestantsegemeentedoorn.nl en klik op  
 
 
Graag vestigen we de aandacht op een eerste bijeenkomst op 
6 september 2023 20:00u – Vertroostingen 
In het boek ‘Vertroostingen’ staat het persoonlijke relaas van ‘verdrietdokter’ Dirk de 
Wachter. Als psychiater staat hij in het dagelijks leven mensen bij in moeilijke situaties. Nu 
echter heeft het noodlot hemzelf getroffen....... 
Let op ! Voor deze avond kunt u zich nog tot maandag 28 augustus opgeven bij ds. 
Marielle Jochemsen - dsmmjochemsen@gmail.com  
 
Meer informatie: https://bit.ly/3QXTyL1  

mailto:c.flier@icloud.com
mailto:l.j.oosterom@icloud.com
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/
mailto:dsmmjochemsen@gmail.com
https://bit.ly/3QXTyL1
https://sites.google.com/pgdmaartenskerk.nl/ontmoetenverdiepen/programma?authuser=0
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• Gebed voor Pakistan 
 Maria en Riaz verzoeken jullie om te bidden voor Pakistan. Het wordt steeds gevaarlijker 
in Pakistan voor christenen. Ook hun eigen familie merkt dit. 
Een woedende menigte stak woensdag 16 augustus in de stad Jaranwala kerken in brand 
en verwoestte huizen van christenen. Het volksgericht volgde na geruchten over 
godslastering: christenen zouden een Koran hebben ontheiligd door die in brand te steken. 
Volgens media  en mensenrechtengroeperingen zijn ten minste twintig kerken aangevallen. 
Honderden extremistische moslims bestormden kerkgebouwen, vernielden het interieur, 
Bijbels en kruizen en stichtten brand. Ook de woningen van christenen waren doelwit en 
zelfs een begraafplaats werd vernield. Veel christenen in Jaranwala, een stad in de 
oostelijke provincie Punjab, zijn op de vlucht geslagen.   
“De aanvallen waren hevig en meedogenloos. Haatdragende toespraken en oproepen 
vanuit moskeeën klonken overal in Jaranwala”, zei Peter, een christelijke inwoner. “In een 
oogwenk groeide een menigte van honderd mannen uit tot vierduizend mensen die 
verschillende christelijke wijken in heel Jaranwala binnentrokken.” Op sociale media 
verschenen heftige beelden van vernieling van een gebouw van het Leger des Heils.   
Minderheidsgroepen in Pakistan hebben vaak te maken met beschuldigingen van 
godslastering, voor extremistische moslims een reden om hen aan te vallen en te 
onderdrukken. “De frequentie en schaal van dergelijke aanvallen – die systematisch zijn, 
gewelddadig en vaak onstuitbaar – lijken de afgelopen jaren te zijn toegenomen”, zei de 
Nationale Mensenrechtenraad van Pakistan tegen het persbureau Reuters.  
Pakistaanse christenen spreken van een geplande vervolging. Zij zijn achterdochtig over 
de timing van de beschuldigingen van godslastering. De aangifte was enkele uren voor het 
geweld losbarstte, al bij de politie ingediend.   
“Het was geen toeval dat moskeeën in Jaranwala haatdragende oproepen begonnen uit te 
zenden, die uiteindelijk leidden tot aanvallen in de hele stad”, verklaarde een woordvoerder 
van een plaatselijke kerk. “Hoe kwamen alle moskeeën aan deze informatie? Hoe waren ze 
in staat om zoveel mensen op de been brengen zonder voorbedachten rade? Niemand 
beantwoordt onze vragen! Maar we wachten op gerechtigheid.” 
 
Meer informatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=VQzXaqnaelA  
https://www.youtube.com/watch?v=uuLyenhqFkA 
________________________________________________________________________ 
 

• Programma ‘De 7 zalige zalen’ op Nieuw Hydepark 
Anna Maria van Schurman, Clemens Willibrord, Etty Hillesum, Maarten Luther, Teresa van 
Avila, Dietrich Bonhoeffer en Johan Sebastiaan Bach. Ze hebben gemeen dat ze allemaal 
van betekenis waren in de kerkgeschiedenis. Én dat er naar hen een zaal is vernoemd op 
Nieuw Hydepark in Doorn, het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Getijdengemeenschap De Binnenkamer houdt hier in de kapel op doordeweekse dagen 
tweemaal daags getijdengebeden die tevens online bij te wonen zijn. Naast een 
onlineprogramma (‘Klooster in de cloud’) biedt de getijdengemeenschap nu de ‘live’ 
bijeenkomstencyclus “de 7 zalige zalen” aan rond bovengenoemde 7 kerkelijke grootheden 
in de naar hen vernoemde zalen op Nieuw Hydepark. De bijeenkomsten worden telkens 
ingeleid door inspirerende sprekers die zich in hen verdiept hebben en met veel liefde en 
humor over hen zal kunnen vertellen.  
De eerste bijeenkomst is op zaterdag 2 september en dan staat Anna Maria van Schurman 
(1607-1678) centraal, de eerste vrouwelijke theologiestudente van Nederland.  
Inleiding door: Pieta Van Beek. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VQzXaqnaelA
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Tijden: op zaterdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur;  
Locatie: Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn 
Kosten per bijeenkomst: € 20 voor leden; € 25 voor niet-leden of € 125 in 1x voor de hele 
cyclus 
Aanmelden: via bidindebinnenkamer@gmail.com 
Voor het hele programma: zie www.kloosterindecloud.nl 
_______________________________________________________________________ 
 

• Ierlandreis 2024 informatiebijeenkomsten  
Ook in het komende jaar organiseren mijn vrouw en ik een reis naar het Keltische Ierland. 
Het land waar ooit de apostel Willibrord vandaan kwam om in onze Lage Landen het 
evangelie te brengen. Deze tocht voor moderne pelgrims gaat langs oude hoogkruisen, 
prehistorische grafheuvels en prachtige landschappen. We bezoeken ook een 
middeleeuws retraite-oord in de noordelijke provincie Donegal waar nog steeds groepen 
worden ontvangen. Hoe deze pelgrimage is: mensen uit Doorn en omstreken kunnen dit 
ook aan Goof Lindijer vragen. 
De komende reis is van 6 t/m 13 mei 2024 en wordt gefaciliteerd door reisorganisatie Beter 
Uit. Het programma zal later dit najaar te vinden zijn op hun website www.beter-
uit.nl/ierland maar wordt ook uitgelegd tijdens onze informatiebijeenkomsten. Deze worden 
gehouden op twee zaterdagmiddagen: op 30 september a.s. in de Bilt en op 14 oktober in 
Laren, beide om 14 uur. 
Als u één van deze bijeenkomsten wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij 
truus.kreeft@hetnet.nl of 06 20324601. Dan hoort u ook waar het is. 
Welkom! 
Gert Landman en Truus Kreeft 
________________________________________________________________________ 
 

• Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app 
Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met 
een overboeking naar onze bankrekening. Deze bijdragen worden 
verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst. 
- Via “Digitaal Collecteren” met Ideal bij gebruik van de QR code 

of onder het Kerkelijk Bureau op de website. 
Bij de QR code is het voorgestelde standaard bedrag aan uw 
eigen wens aan te passen. 

- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71  
 van de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding “DC (Digitaal collecteren)”. 

Als u specifiek een bijdrage aan de Diaconie wilt geven dan kunt u dit overmaken naar 
bankrek.nr. NL14 RABO 0385 2175 52 van de Diaconie Protestantse Gemeente te 
Doorn met vermelding van het doel van uw bijdrage. 
 
De collectemodule in onze app kent geen vaste verdeling, u kunt zelf uw bijdrage per 
collecte bepalen. 

- Vul in het ´Geven´ deel ´Mijn saldo´ aan met de button ´Opwaarderen´  
 (overboeking via iDeal kost u 24 cent) 
- Vanuit uw saldo bepaalt u zelf iedere week de hoogte van uw bijdrage per collecte. 
________________________________________________________________________ 
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• Noodhulpnummer 
In noodgevallen kunt u bellen met: 

- Kees Dogger  T 0343-414252 of 0651614589  E  dogvis@hetnet.nl  
- Dik de Man     T 0343-561877                           E  dikdeman@online.nl  

Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of 
medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld. 
(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een 
woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.). 
________________________________________________________________________ 
    
De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@pgdoorn.nl 
Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: donderdag 18.00 uur via zondagsbrief@pgdoorn.nl  
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl 
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl 
 
AGENDA 

Datum Tijd Loc. Onderwerp 

Do 31 aug 19.00 Kapel Kapelgebed 
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